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De week van de nieuwe schepping (1:19-2:11)
• StructuurStructuur

A. Johannes’ getuigenis van Jezus (1:19-34)

1) Johannes’ relatie tot Jezus: de wegbereider (1:19-24)
2) Johannes getuigt van Jezus; het Lam, de Geestdoper, Zoon van God

B. Discipels’ getuigenis van Jezus (1:35/36-49/51)
1) Eerste discipelen: Andreas en Simon Petrus (1:35/36-36-42)

Jezus = de Messias
2) Tweede discipelen: Filippus en Nathanaël (1:43-49/51)

Jezus = Mozaïsche profeet; Zoon van God, Koning van Israël (Mensenzoon)

C. Jezus’ getuigenis van Zichzelf (1:50/2:1-11)
1) Mensenzoon
2) Eerste teken: Jezus = de oprichter van een nieuw scheppend, Messiaans tijdperk

7 dagen van de week van de nieuwe schepping
1:19-28                                                             =dag 1
1:29   (de volgende dag…)                     =dag 2
1:35   (de volgende dag…)                     =dag 3
1:44   (de volgende dag…)                     =dag 4
2:1      (op de derde dag …inclusief)  = dag 5, 6 en 7
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Johannes’ getuigenis van Jezus (19-34)
19 En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Levieten uit Jeruzalem <naar hem toe> gezonden hadden
om hem te vragen: Wie bent u? 20 En hij beleed en loochende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet.
21 En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde: Nee.
22 Zij zeiden dan tot hem: Wie bent u? opdat wij antwoord geven aan hen die ons hebben gezonden. Wat zegt u van uzelf?
23 Hij zei: Ik ben [de] stem van een roepende in de woestijn: ‘Maakt de weg van [de] Heer recht!’, zoals de profeet Jesaja
heeft gesproken. 24 En zij waren gezonden uit de farizeeën. 25 En zij vroegen hem en zeiden tot hem: Waarom doopt u dan,
als u de Christus niet bent, noch Elia, noch de profeet? 26 Johannes antwoordde hun en zei: Ik doop met water;
midden onder u staat [Eén] die u niet kent, die na mij komt; 27 ik ben niet waard zijn schoenriem los te maken.
28 Dit gebeurde in Bethanië, over de Jordaan, waar Johannes doopte. 29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen
en zei: Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 30 Deze is het van Wie ik zei: Na mij komt een man
die mij vóór is, want Hij was eerder dan ik. 31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël openbaar wordt,
daarom ben ik komen dopen met water. 32 En Johannes getuigde en zei: Ik heb de Geest zien neerdalen als een duif
uit [de] hemel, en hij bleef op Hem. 33 En ik kende Hem niet; maar Hij die mij heeft gezonden om te dopen met water,
die zei mij: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het die met [de] Heilige Geest doopt.
34 En ik heb gezien en getuigd dat Deze de Zoon van God is
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Johannes’ relatie tot Jezus: de wegbereider (19-28)
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 De ‘Joden’ uit ‘Jeruzalem’ heel gebruikelijk, niet noodzakelijk negatief, velen ‘gelovengeloven’ (8:30, 11:45) hoewel vaak vijandighoewel vaak vijandig

 Wat zich in Johannes’ verhaal afspeelt, gebeurt voor99%onder de Joden, niet-Joden komen slechtséén keeréén keeraan bod…

 Het is grote debat overwat het betekent om Israël te zijnwat het betekent om Israël te zijn, dat al lang aan de gang isvoor Jezus op het toneel verschijnt!

 ‘De Joden’ zijn mensen die hun identiteit hebben ineen fysieke bloedlijnrelatie met Abraham, wat voor hen voldoende is

 Waarom die focus op ‘de Joden’, is er in het verhaal hiervooreen aanwijzing?
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 De delegatie bestaat uit ‘priesters en levietenpriesters en levieten’ verantwoordelijk voor hetonderwijsen dereinheid van Israël

 Johannes beleed ‘Gods gezalfde’nietniet te zijn, dat kunnen we volgen.

 Johannes, de stem van een roepende in de woestijn,naar de profeet Jesaja…
‘Een stem van een roepende in de woestijn. Bereid de weg van Jahweh, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.
Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden;wat rotsachtig is,
zal tot een vlakte worden.De heerlijkheid van JahwehDe heerlijkheid van Jahwehzal geopenbaard wordenzal geopenbaard worden,en alle vlees tezamen zalhetzien, want de mond van
Jahwehheeft gesproken.’ (Jes.40:1-5)
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Maar dat hij vervolgens ontkent  …de Elia’ te zijn??!
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 De vraag van de Farizeeën Het is niet omdat iemand een vraag stelt,dat je die ook moet beantwoorden.

 Wat een schokkende vaststelling experten inde Thora en de tradities, (overlevering der ouden) kennen Hem niet…

 Wie is Hij dan, die zij ‘hoorden’ te kennen?!

 Johannes acht zichzelf niet waardig om zijn schoeisel los te maken?!
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